
BV Nederland 
 
En daar zat Rutte dan in Nieuwsuur. Het was 10 mei 2021 en we weten best wel waarom hij daar zat: 
hij had diep nagedacht en zou met radicale voorstellen komen. Over de bestuurscultuur. Over macht 
en tegenmacht. Over monisme en dualisme. Dat deed hij, zo zei hij, niet als minister-president, maar 
als fractieleider van de VVD. Over de VVD of haar partijprogramma kwam verder overigens geen 
enkel woord uit zijn mond. Wel over het kabinet en heel veel over wat hij als minister-president niet 
had gedaan en wel had moeten doen en dat hij daar zo ontzettend spijt van had. En nee, hij moest 
eerst dieper ingaan op dat verleden voordat hij dieper in kon gaan op zijn diepe gedachten over de 
politieke toekomst, - nee, niet de zijne, maar die van het land. En daar zit hem nou precies de kneep. 
Wel drie of vier keer vermeldde hij dat hij de leider is (was!) van dit land. Maar nee, meneer Rutte, u 
bent (was!) niet de leider van dit land, - hooguit van kabinet I, II, en motie van afkeuring III. Dit land is 
geen bedrijf en de tweede kamer is geen raad van commissarissen. Nederland is geen BV met 
meneer Rutte als CEO.  Dat denken heeft al te veel ellende opgeleverd de afgelopen 10 jaar. 
Nederland is een democratie, waarvan de burgers géén werknemers en ook géén klanten zijn, maar 
autonome burgers. En het feit dat Rutte deze terminologie van ‘leider van het land’ nog steeds 
hanteert in een interview over verandering naar een opener bestuurscultuur naar Kamers en burgers 
geeft aan dat zoiets met hem niet gaat lukken.  
Een reflectie op zijn zo diepe gedachten en radicale voorstellen laat ik daarom hierbij maar verder 
achterwege. Zoveel kunnen die dus ook niet voorstellen. 
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