
Burgerplicht 
 
“Dat vind ik nou ook. Het wordt tijd dat mensen zich gaan gedragen. Vroeger deden ze dat nog. Toen 
was er nog beschaving. Maar nu trekt niemand zich meer iets van een ander aan. Egoïsten zijn het, 
alleen met zichzelf bezig. 
En daarom ben ik ook zo blij met M. Ja, simpelweg M. En als je ook maar enig besef van burgerplicht 
hebt dan heb je M hoog in je vaandel. Het is niet voor niks zo ingericht dat je helemaal anoniem blijft. 
Je melding wordt zelfs –als je hem online doet– na afloop vernietigd. Het enige waar je voor uit moet 
kijken, is dat je je geschiedenis op je webbrowser wist, want anders kunnen ze via je IP-adres 
misschien nog achter je melding komen en dat is niet de bedoeling. Je moet natuurlijk volledig 
anoniem blijven. 
En daarom bel ik M liever als ik M een melding moet doen. Dan weet ik zeker dat niemand erachter 
komt dat ik de melding heb gedaan en voel ik me een stuk veiliger. Nou nemen ze bij M niet elke 
melding van me aan en daarom geef ik het ook wel gewoon door aan de politie. En die is er maar wat 
blij mee.  
Ik zit altijd voor mijn raam naar buiten te kijken en dus zie ik wel eens wat. Ook al, omdat ik heel 
goed oplet. Het is toch heel vervelend zoals mensen zich tegenwoordig gedragen. Laatst reed er nog 
een auto in de straat tegen het eenrichtingsverkeer in. Ik hoorde dat mijn melding gelukkig een flinke 
boete had opgeleverd. Eigen schuld, dikke bult. Die buurman zei nog dat de eenrichting pas onlangs 
was ingevoerd en dat hij dat niet had doorgehad, maar ik accepteer dat soort smoezen niet. Iedereen 
moet zich gewoon aan de regels houden. En ik zie het als mijn burgerplicht om daar op te letten. De 
overheid is het duidelijk met me eens, want ze hebben M echt niet voor niks ingesteld. Meld 
Misdaad Anoniem! 
 
Wat ik wel jammer vind, is dat er hier binnenkort een toezichtcamera wordt geplaatst. Precies op de 
lantaarnpaal voor mijn raam hier op de derde etage. Die gaat mijn burgerplicht waarschijnlijk 
helemaal overnemen. Aan de ene kant is dat natuurlijk prima: hoe meer erop gelet wordt dat 
mensen zich gedragen en zich aan de wet en de regels houden, hoe beter. Maar voor mezelf vind ik 
het wel jammer.” 
 
 


