
Nederland ligt er uit 
 
Trots waren we, want we gingen winnen. 17 miljoen Nederlanders beschikten over het 
talent van de voetbalcoach. Althans, dat schreven de kranten, zeiden de radio’s, en twitterde 
de sociale media. Maar dan toch 17 miljoen Nederlanders min ten minste een. 
 
Gelukkig werd het media-geweld iets rustiger na het verlies tegen Kroatië. Maar niet voor 
lang, want het EK ging gewoon door en daar sloot de berichtgeving over tennis, wielrenners  
en andere sportievelingen zich rap bij aan. 
 
In die akelig dominante perioden van sport waar heel Nederland van moet genieten, zou het 
toch aardig zijn om enige ruimte in te richten voor de stakker die niet zo aan het fenomeen 
sport gehecht is als mij door de sportverslaggeving toegeschreven wordt. Wat zou dat 
heerlijk zijn: een medium waar dan geen enkel geluid of beeld over sport gaat. Waar die 
stakker gewoon zijn van andermans sport verstoken zelf mag zijn.  
 
Nu is stilte zonder meer het genieten waard, maar soms is het goed te weten wat er meer in 
de wereld aan gaat dan de harde, niet aan te ontkomen aandacht voor sport. Stel je een 
hemel voor waar informatie uit het sportloze leven gewoon door gaat, afgewisseld met 
enige acceptabele of anders in het geheel geen muziek. 
 
Een beetje minder profsport en van het vrijkomende geld valt met gemak een nieuwe 
zender op te zetten met analyses en achtergrondinformatie over andere wereldse zaken. 
Het piepkleine groepje Nederlanders die niet zo fanatiek op sport zijn als alle andere 17 
miljoen zou daar heel blij mee zijn.  
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