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I 
Weg zijn de muren die haar beschermden, 
die zich zevenhonderdvijftig jaar 
vanwege het buitenlands gevaar 
over de oude stad ontfermden 
 
Castellum, burcht, bisschopsstad; 
wal, muur, gracht. 
Hendrik vijf of Godebald: 
wie heeft er hier de macht? 
Poorten en torens, bastions. 
Kar, bus, trein, 
nu heeft de Uithof tramstations, 
omdat daar veel studenten zijn. 
 
II 
Weg ook de ronde Bijlhouwerstoren, 
honderdvijftig jaar terug geslecht. 
De stad nam toen afstand van haar recht, 
maar werd zo wel gastvrij herboren. 
  
Jacobi-, Buur-, Geertekerk; 
pad, steeg, straat. 
Stadsbestuur of gildemerk: 
wie ruilt hier woord voor daad? 
Kloosters, kastelen, kampement. 
Huis, buurt, wijk, 
nu Leidsche Rijn recht overend, 
onttrokken aan het boerenrijk. 
 
III 
Weg alle ruzies uit het verleden, 
met het stadsrecht is de Stichtenaar, 
geboren na negenhonderd jaar, 
zonder die muren ook tevreden 
 
Janskerkhof, Dom, Tolsteegpoort; 
kalk, zand, steen. 
Plantenbak of rij-comfort: 
wat wil toch iedereen? 
Burgers, studenten, overheid. 
Vaart, gracht, Vecht, 
Nu Utrecht, stad van deze tijd, 
waar iedereen het zijne zegt. 
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