Eens een tijd

Eens een tijd, -niet van mij
was ik verbaasd een kind:
oogjes kijkend al dat moois
nog nimmer onbemind.

Toen, onwetend tot bewustzijn,
denkend over wat ik zag,
kwam ik, mijn honger stillend,
tot wat niet meer mag.

Nu een leven, -waar een doel?
Noch door mijzelf bemind,
onbewust en zonder weten.
Morgen word ik weer een kind.



