
 

WAAROM 

 

 

 

Waarom haat ik in liefde 

bemin ik in haat? Alles 

geeft een zeeënde slag tussen mijn ogen 

die meren van lawaai verschreeuwen 

in de kilte van mijn levensmist: 

mijn adem is de jouwe niet. 

 

 

Als ik doe, wil ik doen, maar ... 

 

 

Geef geen geluid, regen, 

sprenkel in stilte 

je tranen van de zee 

over mijn hoofd 

dat snakt 

naar een rustig verdrinken. 

Ontzeg de zon zijn licht, regen, 

laat de wind mij de weg wijzen 

wanneer ik wil verdwijnen 

in je wenende gelaat. 

Jij zal mij de ogen wissen 

de nacht in mijn armen 

verduisteren. 
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