
 

 

als tijd en ruimte 

niet meer 

zijn 

het platte vlak 

een eeuwigheid 

de sekonde 

een lijn 

dan 

sluit ik je ogen 

open 

het zwart 

en 

blijft enkel over 

wat 

rust in mijn hart 
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